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Beste leden van de Vereniging van Eigenaars De Sanderij

Per 1 maart jl. ben ik aangetreden als voorzitter a.i.

Ik ben in 1941 geboren in Aagtdorp als 3° van 11 kinderen.

Tot 1994 gewoond in Schoorl aan de Voorweg; daarna in Alkmaar en vervolgens
sinds maart 2022 bewoners van appartement 218 in De Sanderi;.

Tot 2001 heb ik gewerkt bij ING verzekeringen en was ook lid van de
medezeggenschapsraad.

Ik verwacht een goede samenwerking binnen het bestuur.
Met ondersteuning van de bewoners heb ik daar alle vertrouwen in.

Nu iets heel anders: een gedicht uit het boekje “Kortjakje” van Wim Meyles met
de titel: “Samen delen”.

Ik de krenten, jij het brood

Ik de borrel, jij de noot,

Ik de mokka, jij de punt

Dat had ook eerlijker gekund?

Krijg ik hiermee soms te veel?
Wil jij dan het eerste deel?
Afgesproken, maar helaas:
Jij de gaten, ik de kaas.

22 april 2024
Jan Rietveld
janenanitarietveld@upcmail.nl

Qooh wat is het toch fijn om een Sanderijn te zijn!



